TKP'nin Sesi Radyosu 


Yayınlarından Derleme 


HESSEN ATILIM'LA DAYANIŞMA KOMİTESİ 


“Cunta Avrupa Konseyinde, 


Amerikan emperyalizminin Ege ve Orta-Doğu'da ki 
egemenlik politikası. 


Federal Almanya'daki Türkiye'li işçiler, Türkiye'deki 
sınıf kardeşleri ile dayanışmalarını yükseltiyorlar. 


30.000 İstanbul'lu, Kocaelili, Çukurova'lı, Kürdistanlı 
yurtdaşımız nerede ? $ 


TKP'nin Avrupa kapitalist ülkeleri komünist partilerimin Brüksel toplantısında basına duyurusu. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosu 
4.10.980 Tarihli yayınından 


HABERLER: 


Değerli Dinleyiciler, 


Son günlerde emperyalist çevreler, Nato elebaşıları 
"Roger planı" adı verilen Nato planını gerçekleştirmek için yoğun bir çaba harcıyorlar, Bu rastgele değildir. Çünkü bu plan, Yunanistan'ın Nato'nun asker- 
'sel kanadına yeniden dönmesini, Kıbrıs ve Ege sorun 
larının, Nato çerçevesinde çözüme bağlanmasını daha 
doğrusu Ege'nin ,Nato'nun emrine verilmesini, Kıbrıs- 
ın Nato'nun bir saldırı üssü durumuna getirilmesini 
sağlamayı içeriyor. Bu çevreler, sözü edilen planın 
uygulanması yönünde elverişli bir ortamın, yani olanakların doğduğundan söz ediyorlar ve Yunanistan'ın 
Nato'nun askersel kanadına dönmesi yönünde hiçbir 
engel kalmamıştır diyorlar. 


Emperyalizmin, Nato'nun "elverişli ortam", "yeni 
olanaklar" -sözleri bölgemizde iki gelişmeden kaynak. . 
Janıyor. Birincisi, İran ile Irak arasında silahlı ça- 


tışma sürüyor. Bu Savaş, İran'da ve Irak'ta olduğu 
gibi, bölgedeki öteki anti emperyalist güçlerin konum 
larını zayıflatıyor. İkincisi, Türkiye'de Nato'cu Ame 
rikancı bir askersel darbe gerçekleşti. Böylece bölgemizde Amerikan emperyalizminin, Nato'nun stratejik çıkarlarını daha bir uydulukla savunacak bir gene 
raller Cunta'sı yönetime geldi, 


Emperyalizm, Nato bu iki gelişmeden yararlanmaya 
çalışıyor. Emperyalistler Türkiye'deki askersel rejimi, özellikle Türkiye Yunanistan anlaşmazlığında ve 
Kıbrıs sorununda Nato'cu çözümlerin uygulanmasını 

kolaylaştırmak için kullanmayı amaçlıyorlar. Rupuli 
içinde, Amerika Birleşik Devletleri, Natu vl.başılıri tüm uluslararasi gericilik bir yandan ülkemizdeki 
generaller Cunta'sını her bakımdan destekliyor, öte 
yandan da İran, Irak çatışmasını yaygınlaştırmak için elden geleni yapıyor. 


Bununla birlikte Yunanistan gericiliğinin Nato'cu doğ 

rultusundan da yararlanmavu ralısılıvor. Vilindiği gi 
bi Yunanistan gericiliği, Yunanistan'ın Nato'nun askersel kanadına dönmesini sağlamak için baskılarını 

giderek arttırıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme ka 
vuşturulmasını istiyor. Hatta Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrakis bu konuda tehditler savuruyor, Nato- 
ya üyeliğimiz için kısa bir zamanda yeni bir formül 

bulunmazsa ve bu sorun en kısa bir zamanda çözümlenmezse "Yunanistan Nato'dan çekilmek zorunda kalacaktır"' diyor, 


Gerçekler, kanıtlar ortadadır değerli dinleyiciler, 


Emperyalizm, Nato, onların Ankara ve Atina'daki iş 
birlikçileri bölgemizde tehlikeyi giderek arttırıyorlar, 
Emperyalistlerin dolaysız amacı, Yunanistan ve Türkiye topraklarını, Ege'yi, Kıbrıs'i kendi serüvenci 
stratejileri çerçevesinde kullanmaktır. Yunanistan ve 
Türkiye gericiliğinin görevi ise, emperyalizmin bu stratejik planını gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bu yal- 


nız, barış ve bölgede ilerici hareketin kazanımlarını 
baltalamakla kalmıyor, Yunanistan ve Türkiye halklarının geleceğini tehlikeye atıyor. 


Yunanistan ve Türkiye halkları, ülkelerinin emperyalizmin bu serüvenci, tehlikeli planlarına araç edilmesine karşıdır. Halklarımız, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın zor kullanmadan Helsinki sonuç belgesi- 
nin, uluslararası yasaların ve pratiğin temelinde,her' 
iki ülkenin ulusal bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermekle emperyalistlerin, Nato'nun karı 
Şımı ve denetimi dışında her iki halkın yararına barışçıl yoldan çözümünü istiyor. Aynı biçimde, Kıbrıs 
sorununda da ancak Nato'nun tehlikeli aracılığı dışın 
da, Birleşmiş Milletler kararları temelinde her iki 

toplum arasında içerikli bir diyaloğun ilerlemesiyle , 
«gerçek bir çözüme ulaşılacağına inanıyor ve tüm çabaların bu yönde yoğunlaştırılmasını istiyor. 

«Türkiye ve Yunanistan halklarının ulusal çıkarları,işte böylesi gerçekçi bir tutum ve politika gerektiriyor. 


YORUM 


CUNTA AVRUPA KONSEYİNDE; 


Avrupa Konseyi, Türkiye'deki Cunta'ya karşı tepki 
gösterdi. Çarşamba günkü son oturumda, Türkiye'deki durumla ilgili bir çağrı yayınlandı. Burada, insan 
haklarına saygı gösterilmesi, politik tutukluların serbest bırakılması ve en kısa bir zamanda, demokratk 
rejime dönülmesi hazırlıklarının tamamlanması isteniyor. 
Değerli dinleyiciler, Avrupa Konseyi yayınladığı bu 
çağrıya karşın, emperyalist ve Nato egemen çevrelerinin baskısı sonucu, Türkiye'deki Cunta'ya karşı açık ve kesin tavır almaktan kaçınıyor. Çünkü böylesi 
bir tutum, Nato içindeki çelişkileri daha da keskinleştirecektir, 
ABD ve Nato çevrelerinin amacı ise; Nato'nun güneydoğu kanadını güçlendirmek, Türkiye'yi, bölgemizde 
emperyalizmin çıkarlarını savunan bir araç durumuna getirmektir. Ama, bu kadari bile Cunta'cıları telaşlandırıyor, korkutuyor. Cunta'cılar, darbenin ilk 
günlerinde Avrupa'da yaratılan havanın süreceğini zannediyorlardı. Avrupa Kamuoyu, Cunta'nın içyüzünü 
çok kısa bir zaman içinde gördü. Darbenin en başta 
işçi sınıfını, demokratik güçleri, insan hak ve özgürlüklerini hedef aldığını anladı ve Nato'cu generaller 
Cunta'sına karşı tutum aldı. Bunda, Avrupa'nın değişik kentlerinde darbeye karşı protesto eylemleri,Türkiye Demokratik Güçleriyle dayanışma gösterileri,belir leyici bir rol oynuyor. Bu eylemler Avrupa Konseyini de etkiledi. 
Avrupa Konseyi toplantısında, komünist ve sosyalist 
partilerin delegeleri, Cunta'ya karşı kesin tutum alırken, birçok sağ sosyal demokrat ve hatta bazı muhafazakar parti temsilcileri bile kamuoyunun bu yo- 
4 gun tepkisi karşısında Cunta'ya karşı tutum belirt - 


mek zorunda kaldılar. 

Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'deki durum" toplantısına, Besim Üstünel, Turan Güneş, Metin Toker Cunta'nın savunucuları olarak katıldılar. Bu fedailer gru- 
bu, Cunta'ya uşaklığını kanıtlamak için elinden geleni ardına koymadı. 

Besim Üstünel'de, Turan Güneş'de, Metin Toker'de, 
Cunta'nın ülkemizde baskılarından, temel insan hak 
ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasından, Kürt 
halkına karşı ırkçı-şöven bir politika izlenmesinden 
söz etmemek, askersel darbeyi haklı ği ii için 
çırpınıp durdular. 

Amerikan mandacılarından Metin Toker, "Türkiye'yi | 
içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın tek yolu askersel müdahaleydi" sözleriyle, Amerikancı Cunta'yı 
orada aklamaya kalkıştı. CHP eski saylavlarından Turan Güneş ise, Avrupa Konseyi'nin aldığı kararların 
hiçbir işe yaramıyacağını söyleme gayretkeşliğini 
gösterdi. Hatta Turan Güneş, ordu bizi parlementer 
rejimin sürmesi için uyardı ama biz başaramadık, - 
sonunda orduya gel çağrısı yaptık - anlamında sözlerle darbenin iç yüzünü gizlemeye kalkıştı, Uşaklık dediğin işte bu kadar olur. 


Ama, Turan Güneş'inde, Besim Üstünel'inde, Metin 
Toker'inde Cunta'nın iç yüzünü gizleme,darbeyi haklı gösterme çabalarının hiçbiri tutmadı, Bunlar Cunta'ya uşaklıklarının bedelini daha Strasburg'da ödemek zorunda kaldılar. Bunlar hakettikleri yanıtı alduar, 


Avrupa Konseyi Delegeleri, Besim Üstünel'i, Turan 
Güneş'i, Metin Toxer'i Cunta'nın adamları olarak nitelediler. Bunların alnına, Cunta'nın uşakları damgasını vurdular. 

&® 


Türkiye Komünist Partisinin Sesi Radyosu 
6/7.10.1980 tarihli yayından 


YORUM: 


İLERİCİ VE YURTSEVER KİSİLER ÖLDÜRÜLÜYOR! 
CUNTA CİNAYET İSLİYOR 


Bursa Emniyet Müdürlüğü binasının beşinci katından, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 
DİSK'e bağlı MADEN-İS Sendikası avukatı olan Ahmet 
Hilmi Feyzioğlu aşağıya atıldı. 

Cinayeti ört-bas etmek için, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Hilmi Feyzioğlu'nun beşinci kattan 
düşerek öldüğünü açıkladı, Bu yalandır. İşçi sınıfı 
hareketinin savunucusu Ahmet Hilmi Feyzioğlu,işkence âltında öldürülmüş, işçi sınıfının onuruna, yurtseverlik onuruna, leke düşürmediği için, Cunta'nın cdlatlarına baş eğmediği için öldürülmüş, sonra da Bwsa Emniyetinin beşinci katından aşağı atılmıştır. 

"Bursa Emniyetinin İşkencehanesi" olan beşinci 
kattan daha önce de Rafet D.mir, eli kelepçeli olarak atılarak öldürülmüş, intihar ettiği yalanı yayılmıştı. Daha önce de, Ergun Sen atılmış, yaralı 
olarak hastahaneye kaldırılmıştı. 

Amerikancı Cunta'dan "aman" dilemediği için, 
devrimci-aydın onurunu koruduğu için, işçi sınıfı ha 
reketine gölge düşürmediği için, emekçi halkımızın 
çıkarlarını son nefesine kadar koruduğu için işkenceyle öldürülen Ahmet Hilmi Feyzioğlu'nun öz geçmi 
şi: 

Ahmet Hilmi Feyzioğlu 24 Ocak 1948'de Eskişehir'de doğdu. İlkokulu Eskişehir Adalet İlkokulu'nda 
okudu. Orta ve Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk 
Lisesinde yaptı. Emekli albay olan babası; Mehmet 
Reşat Feyzioğlu 1969 yılında öldü. Emekli öğretmen 
olan annesi; yarı felçli olarak halen Eskişehir'de o- 


turmaktadır. 

Ahmet Hilmi Feyzioğlu, 1968-69 ders yılında , 
İstanbul Hukuk Fakültesine girdi ve 1973-74 öğrenim 
yılında mezun oldu. 

Bir yıllık avukatlık stajını Yapı ve Kredi Bankası İşçileri Sendikası YAPI-SEN'de tamamladı, Üçüncü kongresinde adı "BANK-SEN" olan bu sendika da 
bir süre hukuk müşaviri yardımcısı olarak çalıştı. 
Daha sonra MADEN-İŞ Sendikasında işçi sınıfına hizmet etmeye devam etti, MADEN-İŞ Sendikasının Bursa şubesinde avukat olarak görevlendirildi. 1977 yılından beri bu görevi, işçi sınıfının çıkarlarına sımsıkı sarılarak yürüten Ahmet Hilmi Feyzioğlu, tüm 
.yaşamını işçi sınıfının çıkarları uğrundaki savaşa adadı, 

Bursa bölgesinde sınıf sendikacılığının gelişip - 
güçlenmesi için var gücüyle çalıştı. Mesleğiyle ilgili tüm bilgilerini, Bursa bölgesinde tüm ilerici de - 
mokratik güçlerin hizmetine verdi. 

Ahmet Hilmi Feyzioğlu, Türkiye Barış Komitesi'nin 
Bursa temsilcisi idi, Dünyada ve bölgede barış, silâhsızlanma uğrunda, Bursa'daki barıştan yana güçlerin 
arasında eylem birliğinin güçlendirilmesine değerli 
katkılarda bulundu. 

İşçi sınıfının çıkarları, sınıf sendikacılığının 
güçlenmesi ve barış hareketinin gelişmesi uğrundaki 
çabalarıyla gerici güçlerin düşmanlığını kazanan Ahmet Hilmi Feyzioğlu, "12 Eylül Askersel Devirmesin- 
den" sonra tutuklandı, Bursa Emniyet Müdürlüğünde 
bir hafta ağır işkencelere göğüs geren Ahmet Hilmi 
Feyzioğlu, işkenceci polisler tarafından, Bursa Emniyet Müdürlüğü binasının beşinci katından aşağı atılarak öldürüldü. 

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkımız bu yiğit 
yurtsever evladını unutmayacaktır. Ahmet Hilmi'ler 
.işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın ellerinde kurula- 
¡cak olan yarınların "aydınlık Türkiye'sinde yaşıyacaktır. 


DİYARBAKIR'DA 


Amerikancı Cunta'nın yurdumuzun dört-bir yaninda ilerici, devrimci, demokrat kişiler üzerinde 
baskılarını artırdığı, işkencelerin alabildiğine yoğunlaştığı bildiriliyor. 

Diyarbakır'da gözaltına alınarak sorgulaması yapilan, avukat Yahya Mehmetoğlu'nun, "işkenceden 
çıldırdığı" öğrenildi. 

Avukat Yahya Mehmetoğlu'nun 1977 yılında, ba-, 
gımsız belediye başkanı adayı olduğu ve Diyarbakır 
halkı tarafından çok sevildiği, aldığı oy oranının Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden fazla olduğu biliniyor 

Devrimci kişilerin dür :şmalarına giren bu yürekli, demokrat avukatı, Cunta'nın işkencecilerinin 
kasıtlı olarak hedef seçtikleri ortadadır. 

Öte yandan, yine Diyarbakır'da göz altına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Başkanı doktor Tarık Ziya Ekinci'nin işkenceler altında tutulduğu belirtilmiştir. 

Tarık Ziya Ekinci'nin durumu tüm demokrat, 
ilerici çevrelerce Diyarbakır halkında büyük endişe 
uyandırmaktadır. 

Bu arada İç İşleri Bakanlığı basın müşavirliğince yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 470 
kişi daha göz altına alınmıştır. 

“Amerikancı Cunta'nın iş başına geldiğinden beri 
göz altına alınanların, tutuklananların gerçek sayısı- 
nın otuzbini aşkın olduğu biliniyor, Öldürülenlerin sə 
yısı ise yüzlercedir. Türkiye halkı, Amerikancı askersel Cunta'nın takındığı güler yüzlü maskenin arkasın- 
daki kanlı yüzü her geçen gün daha iyi anlamakta 
ve kavramaktadır. 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosu 
8.10.980 tarihli yayınından. 


HABERLER: 


AMERİKANCI CUNTA'NIN KANATLARI ALTINDA, 
İLERİCİ KİŞİLER ÖLDÜRÜLÜYOR ! 


TÖB-DER Mardin şubesi eski başkanı, askerlik 
yaparken öldürüldü. 

TÖB-DER Mardin şubesi eski başkanı, öğretmen 
Mehmet Cizre'li er olarak askerlik yaptığı İdil'de işkence edilerek öldürülmüş hâlde bulundu. Cinayet, çobanların cesedi bularak jandarmaya teslim etmesiyle 
ortaya çıktı. 


İlerici bir öğretmenin askerlik yaparken işkenceyle öldürülmesi olayı; halkta geniş tepki yarattı. 
Amerikancı kanlı Cunta, ilerici devrimci kişileri işkence altında yoketmeye çalışıyor. 


Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde DİŞK'e bağ- 
WU Maden-İş sendikası avukatlarından Ahmet Hilmi Feyzioğlu, işkence edildikten sonra Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü'nün beşinci katından atılarak öldürüldü, Amerikancı Cunta, ellerini devrimci, ilerici kanına boyadıkça, halkın tepkisini daha çok çekiyor, bu tepki giderek yoğunlaşıyor. 


Türkiye halkı, Amerikancı kanlı Cunta'ya karşı 
direnişte birleşin ! 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre, 
Mayıs ayından beri gerçek ücretler 151 Liradan, 92 
Liraya düştü, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca derlena 
verilere göre, 1979 yılı Mayıs ayında, 15l Lira düzeyinde bulunan net ücretlerin 59 Lira daha kaybederek 
92 Liraya düştüğü açıklandı, Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre, brüt ücretler üzerinden fiyat artışlarının etkisinden arındırılarak yapılan hesaplama- 


lar, reel olarak 95 Liralık bir değer kaybının meydana geldiğini gösterdi. Son bir yıl içinde,1979 Ma 
yıs'ından başlıyarak brüt ücretler gerçek olarak her 
ay azalma kaydetti. Benzer gelişme, gerçek net ücretlerde de meydana geldi ve yüksek fiyat artışları 

nedeniyle her ay bir önceki aya göre % 12,1 arasında gerçek net ücretler azalma gösterdi. Böylece sigortalı işçi ücretlerinde net olarak gerçek bir artış 
değil, 59 Lira tutarında bir düşüş oldu. 


Amerikan ve Federal Alman emperyalistleri,askersel Cunta'ya yardım yapıyor. 


Hürriyet Gazetesi'ne bir demeç veren Amerikan 
Maliye Bakanı William Miller ikiyüz milyon dolarlık 
Amerikan yardımının Türkiye'ye ödenmesi için hiçbir 
engel kalmadığını bildirdi, Türkiye'de askersel Cunta'nın varlığından büyük rahatlık duyduklarını açık açık söyleyen emperyalist devletler, şimdi Cunta' yı 
ayakta tutmak için kesenin ağzını açıyorlar. Cunta 
hükümetinin Devlet Bakanı Turgut Özal'da, Amerikan 
yardımıyla ilgili hazırlıkları: iki hafta içinde tamamlanarak, anlaşmanın imzalanmaya hazır olacağını söyledi. 


Öte yandan, Texim Bank tarafından verilecek 95 
milyon dolarlık ek ekonomik yardım kredisinin de A- 
` merika'da yeni bütçe yılının başladığı 1 Ekim'den itibaren istendiği zaman çekilebileceği Türkiye'de ki askersel Cunta'ya bildirildi, Amerikan emperyalizminin 
ve tekellerin has adamı Turgut Özal, bu kredinin özel sektörün ihtayaçlarını karşılayacak biçimde kullanılacağını da bildirdi, Bu arada, Amerika Birleşik 
Devletleri ömperyalistleri, artık Türkiye'de yeni sa- 
'vunma sanayi stratejisinide uygulayabileceklerini açıkladar. 


Öte yandan, Federal Alman silâh tekelleri de 
10 Türkiye'deki Amerikancı, NATO'cu generaller Cunta- 


sına leopar tankları ve füzeler göndermeye başladı - 
lar, 


Tekelci hükümetlerin Türkiye'li işçi ve emekçilere karşı aldıkları vize kararlarını uygulamaya ko~ 
yulmaları, sert tepkilerle karşılanıyor. Bir milyonu 
aşkın Türkiye'li emekçinin en ağır işlerde çalıştırılarak azgınca sömürüldüğü Federal Almanya'da vize 
kararlarının uygulanmasına pazar günü başlandı,Bonn 
dan ve Federal Almanya'nın diğer kentlerinden yabancı muhabirlerin bildirdiğine göre, vizesiz olarak Batı Almanya'ya giden bazı Türk yurttaşları geldikleri 
uçaklarla tekrar Türkiye'ye geri gönderildiler, Fede- ' 
ral Almanya'ya iş bulmak, yaşamını sürdürebilmek 
ümidiyle vize almadan giden bazı yurttaşlarımızın çocuklarının havaalanlarında perişan bir durumda bekletildikleri ve sonra da geri gönderildikleri bildiriliyor. 


6 Ekim 1980 günlü İngiliz BBC Radyosu'nun yayınlarında da açıklandığı gibi, siyasal sığınma iste - 
miyle Federal Alman yetkililerine başvuran Türkiye- 
li emekçilerin sayısı altmışbini aşıyor. 


Halkımız, ülkemizde ve yurtdışında milyonlarca 
emekçi, emperyalist tekelci hükümetlerin ve bunları 
iktidarda tutan büyük sermaye çevrelerinin ülkemizdeki militarist kliği desteklerken, Türkiye'li emekçilerin yaşama ve çalışma haklarına genel saldırıya geçmelerini nefretle karşılamıştır. 


Türkiye'de, işçi sınıfının haklarına saldırılarını 
sürdüren Cunta hükümeti de emperyalist tekellerin destekçisi olarak kınanıyor. Bildirildiği gibi, Federal Almanya ve Fransa'dan başka; Hollanda, Belçika, Lüksemburg ile İsviçre'nin de vize zorunluğu koyması 
bekleniyor. 


Anayasa mahkemesinin 12 Eylül'den önce aldığı 
parlamenterlerin bazı ayrıcalıklardan yararlanmaları. || 
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na ilişkin kanunu iptal kararı yeni açıklandı.İptal gerekçesinde, parlamenterlere bazı ayrıcalıklar tanınmasının ve ömür boyu maaş bağlanmasının anayasaya 
aykırı olduğu ve devlete yeni külfetler getirdiği ileri 
sürülüyordu. 


Cunta'nın borazanlığinı yapan TRT, bu konudaki 
haberi tüm bültenlerinde verdi. 


Bu konudaki yorumumuzu sunuyoruz: 
Değerli Dinleyiciler; 


Cunta'nın başı general Evren, askersel devirmenin daha ilk gününde yani 12 Eylül'de ,radyo ve tele 
vizyondan yaptığı konuşmada parlamentonun dağıtıldığını, siyasi partilerin faaliyetlerinin durdurulduğunu 
bildirirken, 1961 anayasasının da yürürlükten kaldırıldığını söylüyordu. Anayasayı ve anayasal kurum ve 
kuruluşları suçlarken Evren şöyle diyordu: 


Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinin birlikte 
getirdiği sorumluluk, uygulamada kuvvetler çatışmasına dönüştürülmüştür, Böyle bir anayasa yürürlükten 
kaldırılmıştır ve yerine geçici bir anayasa hazırlanacaktır. 

Demekki, bugün Türkiye'de anayasa diye birşey 
yoktur ama, anayasasız bir anayasa mahkemesi vardır. İşte bu anayasa mahkemesi bir kanunu çok daha 
önce, şimdi varolmayan bir anayasaya aykırı bularak 
iptal etmiştir. 


Bugün Türkiye'de, parlamento diye birşey yok 
ama 600 kişilik parlamentonun yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin tüm yasama yetkilerini kendinde 
toplayan bir beş kişilik Cunta vardır. 


Kara Harp Okulu'ndaki konuşmasında general 
Evren'in de itiraf ettiği gibi, bütün işler beş kişilik 
bir emir-komuta kademesiyle yürütülüyor, Anayasa 
yok, parlamento yok ama anayasal terimler, kavram- 


lar Cunta'cıların dilinden düşmüyor. 


Örneğin; bu beş kişilik Cunta, birleşik oturumlar yapıyor. Beş el havaya kalkıyor ve 27 kişilik bir 
hükümetin programı onaylanıyor. Beş el kalkip iniyor 
bir yasa yürürlüğe konuyor. 


Parlamenter veya anayasal kavramlarla süslenmiş bir perde arkasında Cunta iğrenç bir sahne oynuyor, Diktatörlüğe yasal uydurmaya çalışıyor. Yap 
tıklarını anayasal ,hukuksal kavramlarla örtmeye yelteniyor, 


Simdi değerli dinleyiciler; görüldüğü gibi Cunta'cı generaller anayasasız bıraktıkları anayasa mahkemesini de aynı amaçla kullanıyorlar. Ortada, ne 
parlamento bıraktılar ne de parlamenter ama, halkı 
aldatıp demokrasi istiyormuş gibi bir hava yaratabi)- 
mek için, parlamenterleri ilgilendiren eski bir yasa 
iptali kararını şimdi açıklıyorlar. Cunta'cı generallerin bu demagojileri, bu tutumları ancak onların yarattığı karanlık bir dönemin acıklı güldürüsü olabilir, 


Kısa yorumumuzu dinlediniz. Haber bültenini surmaya devam ediyoruz. 


Washington ve NATO, emperyalist Rogers plânı 
yönündeki çabalarını sürdürüyor. 


NATO Avrupa kuvvetleri başkomutanı Amerikan 
generali Roger, askeri Cunta'nın başı Evren ve diğer 
NATO'cu, Amerikancı generallerle görüşmek üzere 
Pazartesi günü Ankara'ya geldi. Ankara ve Brüksel 
kaynaklı haberlerde de belirtildiği gibi, Roger Yunanistan'ın saldırgan NATO'nun askersel kanadına yeniden dönmesi konusunu askersel Cunta'nın yöneticileriyle görüşüyor. 


İlerici basin ve yayın organlarında bir çok kez 
belirtildiği gibi, Rogers planı Ege denizini hatta Ak- 73 


deniz bölgesini emperyalizmin gerginlik kaynağı ve w+ 
rucu gücü NATO'nun tam olarak denetimi ve komutası altına sokulmasını amaçlıyor. Türkiye ve Yunanistan halklarının ulusal çıkarlarını, iki komşu ülkenin 

egemenlik, hükümranlık haklarını ortadan kaldırma hedefini güdüyor. 


Yorumcumuz bu konuda şöyle diyor: 


Batının gözünde Türkiye'nin önemi, bölgeyi yeni 
bir yangının sardığı şu sırada güçlü ve istikrarlı bir 
yönetime sahip olmasından ileri geliyor. 


Bu satırları 2 Ekim günlü Milliyet Gazetesinde 
çıkan Sami Kohen'in yazısından aktardık. Bu satırların 
halkımızın anlayacağı dildeki anlamı şudur: 


Askersel Cunta'nın erke el attığı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin Orta Doğu 
serüvenlerine çok daha açıktır. Zaten Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi tarafından tezgâhlanan ækersel darbenin bir amacı da Türkiye'yi emperyalizmin bölgede çıkarlarını savunan güvenilir bir güç,ulusal kurtuluş hareketlerine karşı vurucu bir etken durumuna getirmektir. NATO'nun, Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya yayılmasını sağlamak ve eski alanını genişletmekte bu amaçların dışında değildir. 


Örsan Öymen'inde sözünü ettiği "Türkiyenin Orta Doğu'da stratejik rolü" başlıklı Amerikan kaynıklı 
rapor ve Rogers plânı, bizim bu görüşümüze haklılık 
kazandırıyor. Pentagon ve NATO merkezi, bu plânla 
rin uygulanmasında yoğun çaba harcıyor. 


NATO baş komutanı Roger, bugünlerde Ankara- 
da Cunta'nın başı Evren'le görüşmeler yapıyor.Roger 
NATO'nün doğu kanadını güçlendirmek, Yunanistan' ın 

14 NATO'ya geri dönme girişimlerini hızlandırmak, Kıb- 


rıs ve Ege sorunlarını Amerika Pirleşik Devletleri - 
nin ve NATO'nun amaçlarına uygun bir biçimde çözüme bağlamak için Evren'le pazarlıklar yapıyor. 


NATO'cular, Ege bölgesinde gerginliği (o sürekli" 


körüklüyerek, Yunanistan'la Türkiye arasında "Camp 
David" tipi yeni bir ihanet anlaşması dayatmak, Kıbrıs'ı,Sovyetler Birliği'ne, diğer komşu ülkelere karşı NATO'nun ileri karakolu durumuna getirmek, ülke 
mizi de Yakın ve Orta Doğu'daki stratejik am açları 
için daha yoğun kullanmak ve Türkiye'yi çöken CEN- 
TO'nun yerine oluşturulması plânlanan yeni bir saldırganlık blokuna çekmek istiyorlar. 


Cunta, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun 
bu tehlikeli planlarının uygulanmasına, sınırsız olanaklar sağlıyor. 


Bu bakımdan değerli dinleyiciler, Cunta yalniz 
halkımıza, ulusal çıkarlarımıza karşı değil; bölgede- 
de bir tehlike olarak ortaya çıkıyor. 


Emperyalizmin ve NATO'nun ülkemiz üzerindeki 
serüvenci planlarını bozmak için Cunta'ya karşı tüm 
ilerici, demokratik, barışsever güçleri, halkımız birleştirmek tek devrimci yoldur. 


Türkiye Komünist Parti'si bunun için savaşıyor. 
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Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi 
9.10.980 tarihli yayından 


HABER 


CUNTA DARAĞAÇLARINI KURDU! 


7 Ekim günü cezaları onaylanan ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan idam kararları, 8 Ekim günü sabaha karşı yürürlüğe sokuldu. Necdet Adalı ve Mustafa 
Pehlivanoğlu idam edildi. İdam kararları onaylanan; 

Kemal Ergin ve İsa Armaan ise firarda bulunuyorlar, 


Simdi "DARAĞAÇLARINA KARSI ÇIKIN" başlıklı kısa 
yorumumuzu dinliyorsunuz. 


Amerikancı generaller Cunta'sı, 8 Ekim günü sabaha 
karşı iki kişiyi idam ettirdi. Bunlardan biri Necdet 
Adalı'dır. Solda yer alan serüvenci gruplardan birine 
bağlıdır. Objektif olarak içinde yer aldıkları çizgi,ne 
denli yanlış olursa olsun; bu serüvenci grupların tabanlarinda yer alan gençler, ülkelerinin bağımsızlığır 
dan ve halklarının mutluluğundan başka bir şey istemiyorlar, Onların yığınlardan kopuk, silâh elde bireysel terör eylemlerine sürüklenmesinde provakatör ajanların rolünün yanısıra, faşist Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin kanlı saldırıları esas rolü oynamıştır. 


Faşist Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanlı terör çeteleri, memleketimizin bağımsızlığını, demokrasiyi,halkımın kurtuluşunu savunan her insana ölüm kustular. 


Devletin kanatları altında, faşist Milliyetçi Hareket 
Partisi çetelerinin alabildiğine azgınlaşması ve en korkunç işkencelerde ilerici, devrimci, demokrat insanları katletmeleri zorunlu olarak pek çok kişinin silâ- 
16 ha sarılması sonucunu doğurdu. Can güvenliğinin kal- 


madığı bir ortamda, insanlar kendi can güvenliklerini kendileri korumaya başladılar. 


Böylesi bir ortam işçi sınıfının savaş yoluna ters düşen serüvenci akımları besledi, Bu gerçekler gözden 
uzak tutulamaz. Komünistler, solda yer alan hangi 
serüvenci gruptan olursa olsun, bu genç insanların 
Amerikancı Cunta'nın elinde yok edumesine kesinlikle karşı çikiyor, i 


Balgat'ta, kanlı kırımın katillerinden faşist Mustafa 
Pehlivanoğlu'nun idamına gelince.. 


Amerikancı Cunta, faşist Milliyetçi Hareket Partisiyle ordu içinde ve dışında uzlaşmıştır. Cunta, faşist 
Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tür araçlarından birini yok etmekle Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliğini gizlemeye çalışıyor, 


Ilem faşizme, hem komünizme karşiyız görüntüsü altında, demokrasi güçlerinden gelecek tepkiyi önleme 
ye çalışıyor, Amerikancı Cuhta'nın hedefinin, solu 

ortadan kaldırmak olduğu biliniyor, Funun için her 

yol kullanılıyor, 


Bursa Emniyetinde Maden-İş avukatı Ahmet Hilmi 
Feyzioğlu işkence gördükten sonra beşinci kattan atılarak öldürüldü. 


TÖB-DER Mardin şube başkanı, askerlik yaparken yine işkencelerle öldürüldü. 


Bir yandan idam sehpaları kuruldu, Amerikancı Cunta faşist Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliği içindedir. Faşizme karşıyız görüntüsü kimseyi aldatmamalıdır. Amerikancı Cunta'nin demokrasiye döneceğz 
sözleri, dar ağaçları ile çizilmiş yolda demogojiden 
ibaret kalacaktır. > 


Halk güçleri! 
© Dar ağaçlarına karşi çıkın. 
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© Tüm politik anti-faşist tutuklulara özgürlük! 


Dev-Yol, Dev-Sol, Kurtuluş yanlısı gençler! 


© Pireysel terör yöntemlerine başvurmayın. Amerikanci Cunta'ya fırsat vermeyin! 

© Türkiye Komünist Partisi'nin gösterdiği yönde güçleri birleştirin! 


Cunta'nın çöküşü için halkın direnişi örgütlenmelidir. 
Demokrasiden, özgürlükten yana tüm güçlerin ortak 
direnişi ile bu askersel zorbalık rejimi yıkılacaktır, 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosu 
10.10.1980 tarihli yayınından 


HABERLER: 


Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer ve altı be 
lediye görevlisi tutuklandı, Yunanistan Belediyeler Birliği, Dinçer'in tutuklanmasını protesto etti, 

Amerikayecı Cunta, tutuklamaları genişleterek 
sürdürüyor, Ankara eski Belediye Başkanı Ali Dinçer, 
sağlık işleri müdürü Muzaffer Aryılmaz, belediye ge 
nel sekreter yardımcısı Kadri Atabar,belediye yardımlaşma derneği Akçay kampı müdürü Ahmet Tüm - 
sek, belediye özel kaleminde görevli Salih Fethi Çapakıırt, belediye genel sekreter yardımcılarından Hasan .amör ve avukat Ersoy Dinç tutuklandılar. 


Edremit cumhuriyet savcısı Talât Bulduk, Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer ve altı belediye görevlisinin bir süre önce sıkıyönetimce gözaltına alındıklarıni belirterek, tutuklanma nedenlerinin daha sonra açıklanacağını bildirdi. 


Amerikancı Cunta'nın,bütün belediye başkanlarını görevden aldıktan sonra, şimdi de tutuklamaları başlatması halk içinde huzursuzluğu yoğunlaştırdı. Bu arada Yunanistan Belediyeler Birliği halkın seçimiyle iş 
başına gelmiş belediye başkanlarının görevden alındktan sonra, tutuklanmalarını Ankara Belediye Başkanı 
ve altı belediye görevlisinin tutuklanmasını Atina'daki 
Türkive Büyük Elçiliğine gönderdiği bir telgrafta protesto etti, Ali Dinçer ve altı belediye görevlisinin derhal serbest bırakılmalarını istedi, 


Yunanistan Belediyeler Birliği basına, kamuoyuha bir basın bildirisi de açıkladı. Bu basın bildirisin- 
de, Türkiye halkının özgürlüklerinin çiğnendiği belirtiliyor ve Yunan halkı, Türkiye halkıyla ilerici,demokrat güçleriyle dayanışmaya çağırılıyor. 19 


Soy kırımı suçlusu faşist Türkeş, adi suçtan yargılanmak isteniyor. Ülkemizde kanlı terörün,ırkçı, şöven soy kırımı ve sayısız politik cinayetlerin baş srumlusu olan faşist Milliyetçi Hareket Parti'sinin ba 
şı Türkeş'in devlet görevlisine hakaret suçundan yargılanmak istendiği bildiriliyor. 


Türkiye'de dünya anti-faşist demokratik kamuoyu, Amerikancı, NATO'cu askersel Cunta'nın halkı 
miza ve insanlığa karşı ağır suçlar işlediği, birçok 
suç duyurusu dosyalarıyla kanıtlanmiş olan baş katil 
Türkeş'e ve faşist partisinin diğer elebaşlarına kanat 
germe politikasını sert bir dille kınıyor. 


Birçok siyasi gözlemcinin kanısına göre, başta 
Kahraman Maraş faşist soy kırımı olayı olmak üzere 
birçok toplu kırım olaylarının baş suçlusu olan f& 
şist Milliyetçi Hareket Parti'si parlamenterlerine i 
lişkin davalar eskide. olduğu gibi bebek-köpek davalarına dönüştürülmek ve böylelikle de kamuoyu,halkımız oyalanmak istenmektedir. 


Türkiye demokrasi güçleri, ülkemizi kan gölüne 
çeviren faşist partinin ve diğer cinayet odaklarının 
tüm yöneticilerinden hesap sorulmasını, başta emperyalizmin ajanı Türkeş'in ve diğer faşist parlamenterlerin insanlık düşmanı olarak yargılanmalarını istiyor. 


Süte, peynire zamlar geldi. S.kere, gübreye, akaryakıta,kömüre, halkın tüm temel ihtiyaç maddelerine 
20 birbiri ardınca zam geliyor. 


Cunta'nın hükümeti, süt endüstrisi kurumunun 
ürünlerinde % 33 dolaylarında zam yapti, Süt endüstrisi kurumu yetkilileri, yapılan son zamlarla 210 
liraya satılan kaşar peynirinin kilosunun 280 liraya 
130 liraya satılan beyaz peynirin kilosunun 170 liraya 
yükseldiğini bildirdiler. Yarım kilo süt 17,5 liradan 
22,5 buçuk liraya, yarım kiloluk yoğurt 25 liradan 
30 Liraya çıktı. 


Lise mezunlarının 9. 75'inin boşta kaldığı bildiriliyor, 

Üniversiteler arası seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ilkokullardan ortaokullara geçişte öğrencilerin yaklaşık % 50- 
si, ortaokullardan liselere geçişte ise, 30'u okuma 
zorluklarından: ötürü okulu bırakmak zorunda kalmaktadır. Her yıl liselerden mezun olan 150 bin öğrenci- 
den % 78i yüksek okullarda kontenjan yetersizliğinden 
üniversite kapılarının önünde kalmakta ve boşta gezmeye mahkım olmaktadır. Böylece, her yıl boşta kalan yüzbinlere yeni yüzbinlerce genç eklenmektedir. 


Uluslararası Metal Sendikaları Birliği, " Türkiye Metal İşçileri ve Emekçi Halkıyla Dayanışmamızı 
Yoğunlaştıralım" başlığı altında bir basın bildirisi yaymladı. Bildiride şöyle deniyor- 


Türkiye'de bir askersel darbe oldu. Faşist rejimin ilk eylemi baskı uygulamak oldu, Sendika liderle 
ri, ilerici aydınlar, binlerce demokrat tutuklandı ve 
cezaevlerine dolduruldu. 
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Türkiye'de ki askersel Cunta iktidarıni güçlen - 
dirmeye çalışıyor, Sıkıyönetim görevlilerine birçok 
yeni yetkiler tanındı, Basina sansür uygulamak, hertürlü toplantıyı yasaklamak, temel mal üreten fabrikalara iş bırakma durumunda el koymak bunlar arasında yer alıyor. 


Ayrıca, grevler de yasaklandı. Başlıca sendika 
örgütleri, keyfi bir biçimde dağıtıldı. Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu ve ona üye sendikaları 
bunlar arasında üyemiz Maden-İş kapatıldı. 


Uluslararası Sendikalar Birliği'mizin üyesi olan 
Maden-İş, duraksamaksızın ve en etkince işçilerin 
çıkarlarını savunduğu ve toplu sözleşme döneminde, 
işçilerin çıkarları için savaşım verdiği için kapatıl - 
dı, Böylece, işçilerin haklarını korumadaki yasal bir 
aracı ellerinden alınmış oldu. 


Önceki hükümet döneminde de demokratik özgürlükler ve sendikal haklar her gün ayaklar altına alınıyor ve işçi liderleri baskıya uğruyordu. Cinayetleri 
örgütlüyen, bu arada Maden-İş'in büyük lideri, karde 
şimiz Kemal Türkler'i alçakça katleden faşist gruplara dakunulmuvordu, Tüm bunlar, Türkiye işçi sınıfını yıldırmak için uygulanan faşist yöntemlerin hangi 
boyutlara vardığını göstermektedir. 


Bugün ise, askersel Cunta, işçi hak ve özgürlüklerini tamamen kaldırmıştır. Çok sayıda sendikacı, 
ya tutuklanmıştır ya da polisce aranmaktadır. 


Uluslararası Metal Sendikaları Birliği, Türk askersel hükümeti tarafından sendikal politik ve demokratik özgürlüklerin yokedilmesini en sert bir biçimde 
protesto eder ve şu istemlerin yerine getirilmesini 
ister: 


© Tüm sendikal hak ve demokratik özgürlüklerin * 
22 sağlanması, 


© Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DİSK'e ve üye sendikalarına konan yasağın kaldırılması, 


© Tüm tutuklu sendika yöneticileri ve militanlarının, ilerici ve demokratların derhal serbest bırdalması, 


© Sıkıyönetimin derhal kaldırılması, 


Uluslararası Metal Sendikaları Birliği,tüm üye 
lerini ve kardeş örgütleri, Türkiye işçileriyle aktif 
ve etkili, geniş bir dayanışma kampanyası başlatma- 
ya, Türk askersel hükümetini ilgili yerlerde uluslar- , 
arası çalışma örgütü İLO ve Birleşmiş Milletler' de 
protesto etmeye, Türkiye'deki baskıların durdurulmasinı, demokratik hakların sağlanmasını ve (o sendikal 
örgütlerin çalışmasının serbest bırakılmasını Birleş-. 
miş Milletler Beyannamesi doğrultusunda kale etmeye 
çağırır. 


AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN EGE'DE İZLEDİĞİ 
EGEMENLİK POLİTİKASI 


Cunta'ci generaller erke el koyduğundan buyana 
Amerikan emperyalizminin, NATO'nun Türkiye'ile Yunanistan arasındaki sorunları sözde çözme adına yürüttükleri girişimler hızla yoğunlaştı, 


12 Eylül'den buyana, gün geçmiyor ki emperyalist basın, yayın organları Ege sorununa ve Yunanis - 
tan'n NATO'nun askeri kanadına yeniden döndürülme- 
si sorununa değinmesinler, 


NATO'nun Amerika'lı komutanı Roger ,onbeş gün ` 
içinde Türkiye'ye üç kez gelip gitti, Yalnız bu olgu- 23 


nun kendisi bile değerli dinleyiciler, Cunta'cı generallerin bölgede Amerikan #erıperyalizminin egemenliği adına halkımızın başına dikildiklerinin açık bir 

göstergesidir. 


Nitekim, 29 Eylül 1980 günlü Luey üen triport 
dergisi, bu sorunları ele alırken; bundan böyle Amerika'nın Ege'de etkin bir rol oynayacağını ilân ediyor ve bunu doğrudan doğruya Cunta'cı generallere 
şöyle bağlıyor: 


Simdi artık generallerin borusu ötüyor. Türkiye 
de artık değişik bir manzara var.Sol kanat parlamenterlerinin ve dindar yurtseverlerin muhalefet yapacakları bir parlamento kalmamıştır. Unutmamak 
gerekir ki, Türkiye'nin Amerikan silahlarına gereksinimi vardır. O halde Yunanistan'ın NATO'nun askersel kanadına dönmesi için Türkiye açısından hiçbir sorun yoktur, 


Amerikan dergisinin bu sözleri değerli dinleyiciler, açıkça Cunta'cı generallerin Ege'de Amerikan 
komandasını sağlayacak planların gerçekleşmesi yolunda da kullanılacağı anlamındadır. Amerikan emperyalizmi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışmalı sorunları sözde çözme adına nasıl bir amaç güdüyor ve nasıl bir taktik izliyor ? 


Herşeyden önce Washington, Carter'lar her iki 
ülkenin geniş yurtsever kesimlerinden, burjuvazinin 
çeşitli katmanlarından, politik akımlardan da tepki 
görüyorlar. 


İşte Carter'lar, bu tepkiyi zayıflatmak için pek 
çok konuda olduğu gibi NATO'nun askeri komitesine 
önem veriyorlar. 


Paris'te çıkmakta olan. Interndıonal Heral Tribün adlı Amerikan gazetesi bu konuda yazdığı bir yazıda "Carter böyle yapmakla akıllıca davrandı" di- 

24 yor. Bilindiği gibi Roger bir Amerikan generalidir. 


Roger'sin hazırladığı plânın açık görünen amacı Ege 
de deniz ve hava kumandasinin NATO' ya verilmesi 
yani dolaysız olarak Amerika'ya verilmesidir. 


Amerika'nın görünen bu açık amacına varmak için izleyeceği yol ise, bu iki ülkeyi anlaşmazlıklar 
içinde tutmak ve buna dayanarak "görülüyor ki siz, aranızda anlaşamıyorsunuz. Ege'deki kumandayı bana 
bırakın, sizler de bana yardımcı olun" diyerek, kendi 
egemenliğini orada pekiştirmektir. 


Cunta'cı generallerin, daha bir kez bile, Ege'de 
Amerikan emperyalizminin egemenliğini sağlayacak girişimlere ses çıkarmamış olmaları, tam da tersine, 
Rogers'in planları doğrultusunda istekler ortaya sürmüş olmaları onların Amerikancı yüzünü açığa vuruyor, 


NATO içinde, iki ülkenin ulusal çıkarlarını gözeten, bölgede barışın güvence altına alınmasını sağlayan bir çözüm burada söz konusu değildir. 


Her iki ülkedeki işbirlikçi kesim de, Amerikan 
emperyalizmine dayanarak,birisi Türkiye'nin, diğeri 
Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını zedeleyecek kozlarını 
oynuyor, 

Yunanistan'daki egemen çevreler, NATO'nun askeri kanadına dönme kozunu oynuyarak, Ege'de kendilerine ağırlık kazandıracak sözde bir çözümü öne 
sürerlerken Cunta'ci generaller de Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'da jandarmalığı kozunu oynuyarak, Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını zedeleyici bir 
ağırlık kazanmaya çalışıyor. 


Görüldüğü gibi değerli dinleyiriler, her iki il - 
keder egemen, şövenist çevrelerin tutumları her iki 
ülkenin ulusal çıkarlarına karşıdır. Ve bu (o tutumdan 
yalnızca Amerikan emperyalizmi yararlanmakta, Ege 
de egemenliğini bu tutumlara dayanarak sağlamaya 
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çalışmaktadır. 

Türkiye Komünist Parti'siyle, Yunanistan Kan 
nist Parti'sinin ortak açıklamasında da vurgulandığı 
gibi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık, 
ancak emperyalistlerin karışması ve denetimi denetimi dışında her iki halkın yararına barışçıl yoldan 
çözümlenebilir. 

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi, 4 Ekim 1980 günlü ortak açıklamaların- 
da bunun temellerini de açıklamışlardır. O da Helsinki sonuç belgesi, uluslararası yasalar ve pratik, her 
iki ülkenin ulusal bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
saygıdır. 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosu 
15 Ekim 1980 tarihli yayınından 


HABERLER: 


Fazıl Bilge tatbikatında hakiki mermi kullanılıyor. 


Askersel Cunta'nın başı orgeneral Evren ve militarist konseyin diğer üyeleriyle kuvvet komutanları 
Diyarbakır ve çevresinde yapılmakta olan, "orgeneral 
Fazıl Bilge 80''adını taşıyan askersel gövde gösterile 
rini izlemek üzere Diyarbakır' a gittiler, 


Doğu ve Güneydoğu illerindeki Kürt yurttaşlarımıza karşı yeni bir ulusal baskı ve sosyal ezgi gösterisi olan bütün manevralar gibi Fazıl Bilge 80 tatbikatına karşı ülkemiz demokrasi güçleri geniş bir 
tepki gösteriyorlar. 


Amerikancı Nato'cu Cunta, Diyarbakır ve yöresinde yüzlerce Kürt demokratının, ilerici ve devrimcinin tutuklanmasını, süregiden politik cinayetlere kar- 


şı tepkisi giderek artan halka gözdağı vermek istemektedir. 


Yabancı basında da açıklandığı gibi, kanatlı jandarma tatbikatları gibi terör operasyonları sırasında 
bugünlerde beş Kürt yurtseveri öldürüldü, Doğu ve Güneydoğu illerinde 12 Eylül'den buyana en azından onbini aşkın Kürt devrimci, demokratı, ilerici yurtsever 
zindanlara atıldı. Yine bilindiği gibi, 26 Eylül günü 
Diyarbakır'da yeni cezaevindeki yakınlarıyla görüştürülmeyen tutuklu aileleri, merkez komutanlığına doğ 
ru gösteri yürüyüşü yaptılar. Sıkıyönetimi, militarist 
kliği protesto ettiler. 


Eşlerimizi, çocuklarımızı görmek istiyoruz, tutuklamalara son verilsin diye hep bir ağızdan haykır- 77 


dılar ve sonunda yakınlarıyla görüşme izni aldılar. 


Anaların direnişi, Diyarbakır ve yöresindeki demokrasi güçlerini etkilemiştir. 


Ülkemiz demokrasi,barış güçleri, askersel baskı ve terör manevralarına son verilmesini, sıkıyönetimin kaldırılmasını, zindanlarda tutuklu bulunan yurtseverlerin derhal serbest bırakılmasını istiyor, 


Türkiye Komünist Parti'si, komünistler elli yılı 
aşkın bir zamandan beri Kürt halkının haklarını ardıcıl olarak savunuyor. 


Baskı ve teröre, özümsemeye kesinlikle karşı çqkıyor. i 


CUNTA HÜKÜMETİNİN TOPLANTISI 


Militarist kliğin emrindeki Ulusu Hükümeti, Pazartesi günü üç saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda, Fransa ve Federal Almanya tekelci hükümetlerinin Türk yurttaşlarına karşı uygulamaya koydukları 
vize sorunu ve diğer sorunlar görüşüldü, 


Toplantıda ayrıca, askersel Cunta'nın anayasayı 
ve yasaları en kaba bir biçimde çiğneyerek çalışma 
larını durdurduğu, kapattığı dernek, federasyon ve konfederasyonlara kayyüm atanmasına ilişkin kanun tasa 
rısının, Milli Güvenlik Konseyi adı verilen OYAK'çı 
generaller lehine sunulması kararlaştırıldı. Bilindiği 
gibi, işbirlikçi tekelci sermayenin çıkarlarının bekçiliğini fiilen yapmakta olan askersel Cunta ve onun 
hükümeti, işçi sınıfına,demokratik sınıf ve yığın sendikalarına genel saldırısını sürdürürken; halkımızı 
kamuoyunu yanıltmak için, halkın parasım çar çur e- 

28 den bazı derneklerin yöneticilerini serbest bırakıyor. 


Türkiye demokrasi güçleri, teröre kesinlikle karşı çıkan işçi sınıfının birçok kurbanlar,devrim şehitleri vererek kazandığı ekonomik ve demokratik haklarını ardıcıl olarak savunan sendikacıların, diğer anti-tekel, anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin derhal 
serbest bırakılmalarını istiyorlar, 


- Türkeş'le Lirlik:e, Milliyetçi Hareket Parti' li 
28 katil yönetici 1tuhit. ji. 


Ülkemizde, suv xuni olayları başta olmak üzere, binlerce iler:ųi, vuwsever kişinin öldürülmesinin 
baş suçlusu olan fasist parti, Milliyetçi Hareket Parti'sinin genel başkanı alpaslan Türkeş, Ankara'da çı 
karıldığı askeri mahkeme tarafından tutuklandı. 


Türkiye ve Avrupa ilerici kamuoyunun nazi ve 
CIA ajanı olarak bildiği MHP genel başkanı baş katil Türkeş'le birlikte, Agah Oktay Güner, Sadi Somuncuoğlu, Necati Gültekin, Nevzat Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 faşist parlamenter tutuklanmış 
bulunuyor. 


Bilindiği gibi, adları birçok cinayetlere karışmış ya da bu cinayetleri bizzat tertiplemiş olan MHP 
li 36 faşist katil hakkında da, gıyabi tutuklama kararı verilmiş bulunuyor. 


Askersel Cunta, Türkiye ve dünya ilerici kamuoyunun yıllardır süren baskısı sonucunda, ülkemizdeki terör yuvası faşist Milliyetçi Hareket Partisi ve 
onun yan kuruluşlarını yöneten faşist katilleri tutuklatmak zorunda kalmıştır. 


Değerli dinleyiciler, yayınımızda bu konuda bir 
yorum bulunduğunu hatırlatırız. 


İşten atmalar yoğunlaştı: 


Patronlar, sıkıyönetim görevlileriyle işbirliği içindeler. İstanbul'da Grundig fabrikasında patron, işçi temsilcilerini işten attı, Bunun üzerine temsilciler 
sıkıyönetime başvurarak işten atmaların yasaklandığını hatırlattılar, Sıkıyönetim görevlilerinin işçi temsilcilerine, işlerine dönmelerini söylemeleri üzerine 
yeniden işbaşı yapan temsilciler ertesi gün tutuklandılar. 


Öte yandan, yine DİSK'e bağlı Maden-İş Sendi - 
kasına üye işçilerin bulunduğu bir fabrikada işten atılanlara para toplandığı için temsilciler tutuklandı. 


İşçi sınıfı arasında, baskılara karşı tepkinin giderek yoğunlaştığı bildiriliyor. 


Askersel Cunta'ya yaslanan patronların, işçi sınıfı üzerindeki baskıları direnişlere yolaçtı. 


İstanbul Kartal'da, motor fabrikasında patronun 
baş temsilci ve temsilcileri işten atmak istemesi üzerine, işçiler direniş yaptı. İşçilerin bu kararlı direnişi karşısında, patron geriledi ve baş temsilciyle 
temsilcilerin işten atılmaları durduruldu. 


İstanbul Terla Fabrikasında da,ikramiyelerin eksik ödenmesi, işçiler arasında protestoya yolaçtı.Ter» 
la işçileri bu haksız işlem karşısında bir gün dire 
niş yaptılar. 


- Karadeniz bölgesinde, İlerici Kadınlar Derneği üyelerine, öğretmenlere yoğun baskı yapılıyor. 


İlerici Kadınlar Derneği Samsun Sube başkanıtın 
bulunmaması üzerine, kocasının alınıp götürülerek ağır işkencelerden geçirildiği öğrenildi. İşkence sonucunda, İlerici Kadınlar Derneği Samsun Sube başkam- 
nın eşinin revire kaldırıldığı bildiriliyor. 


Trabzon'da İlerici Kadınlar Derneği'nin üç yöneticisi tutuklandı. Çok sayıda öğretmenin de tutuklu olduğu bildiriliyor. 

Amerikancı Cunta'nın, halkı yıldırma,gözdağı ver- 


me operasyonları köylere kadar yayıldı. 


Ordu, Trabzon, Beşikdüzü'ne bağlı köylerde, köylülerin yığınsal olarak tutuklanıp dövüldükten sonra, 
serbest bırakıldıkları bildiriliyor. 


Bütün bu baskılar, Amerikancı Cunta'ya karşı 
halkın tepkisini yoğunlaştırıyor. 


Trakya bölgesinde de baskı ve tutuklamaların 
yoğun olduğu öğrenildi. Kırklareli Cumhuriyet Halk 
Partisi il ve merkez ilçe başkanları tutuklandı. Kırklareli il genel meclisinin CHP'li bir üyesiyle, Lüleburgaz'ın Ahmetbey köyünden Recep Ayaz tutuklandı, 
KÖY-KOP yönetim kurulu üyesi ve Kırklareli Birlik 
başkanının, Kırklareli Kızılcıkdere muhtarının tutuklu oldukları öğrenildi. 


Uzunköprü Dereköy'den 8 köylünün, Babaeskiden 
15 öğretmenin ve 100'den fazla ilerici gencin tutuklar 
dıkları bildiriliyor. 


Edirne'de, Türkiye İşçi Parti'si ve Türkiye Sos- 
,yalist İşçi Partisi il başkanları da tutuklu bulunuyor. 


Kartaltepe fabrikasında 8 temsilci, grev komitesinden 25 kişinin tutuklu olduğu ve 12 kişinin işten 
atıldığı öğrenildi. 


Tek-İplik'te de 6 temsilci ve grev komitesi'nin 
tümünün tutuklu olduğu ve 12 kişinin işten atıldığı bildiriliyor. 

Avrupa demokratik kamuoyu, Türkiye'deki baskılara karşı tepki gösteriyor. 


Yurtdışındaki işçilerimizin demokratik örgütlerinin ardıcıl savaşımları sonucu,Türkiye'deki Amerikan 
cı, NATO'cu generallerin iç yüzünü hergün biraz daha 
iyi kavrayan Avrupa demokratik kamuoyunda tepkile - _ 
rin yoğunlaştığı bildiriliyor. 


Federal Almanya'nın Frankfurt kentinde, bazı 31 
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okullarda Türkiye'nin genel durumu, okuma-yazma ©- 
ranı, işçi sınıfının,köy emekçilerinin, halkın durumu 
sağlık ve okul sistemi üzerinde seminerler yapıldı, 


Bu seminerlerde, Türkiye'deki askersel Cuntanın 
tekellerin çıkarlarını savunmak için halkın tepesine 
dikildiği, demokratik hak ve özgürlükleri kaldırdığı ar 
latıldı. 


Alman öğretmenler, böyle bir ortamda Türkiye 
halkıyla, demokrasi güçleriyle sonuna kadar dayanışma içinde olacaklarına, yapılacak eylemlere aktif olarak katılacaklarına söz verdiler. 


Bu tür seminerlerin daha da yaygınlık kazanaca- 
Bı bildiriliyor. Federal Almanya İşçi Dernekleri Fe 
derasyonu FİDEF, Federal Almanya'daki demokratik 
kamuoyunu, Türkiye'de Amerikancı Cunta'nın işkencelerini ve idamları protestoya çağırdı. 


12 Eylül'de demokrasiyi kurtarma maskesi altında yönetime el koyan askersel Cunta'nın kanli yüzü günden güne daha da açığa çıkıyor, Korkunç işkenceler had safhaya vardı. 


İşkence altında öldürülen Maden-İş avukatı ve 
Türkiye Barış Derneği Komitesi Bursa temsilcisi 
Feyzioğlu'nun, Emniyet Müdürlüğünün 5.katından atılması ilerici Alman kamuoyunda büyük nefretle karşılandı. 


FİDEF, konuyla ilgili çıkardığı açıklamada, durum Ahmet Feyzioğlu'nun işkence altında öldürüldü - 
günü ve bu katliamı örtmek için camdan atıldığını 
gösteriyor. Ahmet Feyzioğlu'nun özverili savaşımıyla, gericiliğin gözünde bir diken olduğu ve bu yolla 
yokedilmek istendiği de düşünülmelidir. 


İlerici demokrat avukatlar, tutuklamalarda ve işkencelerde hedef tahtası seçiliyorlar. Diyarbakır'da avukat Yahya Mehmetoğlu ağır işkenceler altında şuu 


runu yitirdi. Ahmet Feyzioğlu'nun ölümünden çıkarak 
demokratik kamuoyunun dikkatini gerici askersel diktatörlüğün işkencelerine ve yığınsal otutuklamalarına' 
çekmek istiyoruz, Sizleri Türkiye'de en temel insan 
haklarının hiçe sayılmasına karşı protestoya çağırıyoruz deniliyor, 


Diğer yandan 8 Ekim'de idamlarla ilgili bir açıklama yapan FİDEF Merkez Yürütme Kurulu idamları en sert biçimde kınadı. 


Açıklamada, idam edilenlerden Milliyetçi Have 
ket Parti'li teröristin bir maşa olduğu asıl suçlulara 
dokunulmadığı ve sol teröristin ise yanlış yolda ok 
masınu rağmen ülkesinin bağımsızlığı için (o savaşım 
verdiği belirtiliyor. 


Bu uygulamaların şu anda Cunta eliyle ordu içinde ve dışındaki faşistlerce sürdürülen katliamları 
işkenceleri gizlemeye yönelik olduğu belirtiliyor. 


Açıklama, Federal Almanya'daki demokratik kamuoyuna Türkiye'deki idamlara, darağaçlarına karşi 
protestolarını yükseltmek çağrısıyla sona eriyor. 


Federal Almanya'daki ilerici Türkiye'liler, onların yığın örgütü FİDEF, bugüne kadar olduğu gibi, 
Türkiye'deki demokrasi güçleri ile dayanışmanın yükseltilmesi için ardıcıl çaba gösterecektir. 

Federal Almanya'daki demokratik kamuoyunun 
Türkiye'deki Cunta'ya karşı protestosunu yükseltmesi 
için çalışacaktır. 


Amerikancı Cunta'ya karşı tüm demokrasi güç. 


leri omuz omuza savaşa ! 


~ 


YORUM: 


HALK GÜÇLERİNİN TEPKİSİ CUNTACILARI 
SIKIŞTIRIYOR 


Faşist Türkeş ve Milliyetçi Hareket Parti'si yö 
neticileri tutuklandı, Aynı günlerde en büyük silâh 
kaçakçılarının bir bölümünün de gözaltına alındığı açıklandı. 


Türkeş'in ve Milliyetçi Hareket Parti'si yöneticilerinin tutuklanması ve toplu kırım hareketlerinin 
sorumlusu ve suçlusu olarak, yargılanması bugüne 
dek ilerici, demokratik yurtsever güçlerin, terörün ana kaynağı Milliyetçi Hareket Parti'si ve örgütleridir, biçimindeki belgelere dayanan açıklamalarını, 
uyarılarını bir kez daha doğruluyor. Kahraman Maraş 
Çorum gibi kentlerde yapılan toplu kırım hareketleri 
nin baş suçlusu faşist Milliyetçi Hareket Parti'sidir, 


Bu terör yuvası, ülkeyi kan gölüne çevirmek,buna dayanarak iktidarı ele geçirmek için uluslararası 
silâh kaçakçılarıyla işbirliği içine girmiştir, Bugün 
gözaltına alınan belli başlı silah kaçakçılarıyla, faşist 
Türkeş'in birlikte, sözde iftar yemekleri yediği biliniyor. Faşist Milliyetçi Hareket Parti'si, egemen işbirlikçi tekelci sermayenin güdümünde Demirel'lerin koltuğu altında palazlandırılmış devletin kilit noktalarına 
yerleştirilmiş, ordu içine yayılmıştır. Bunun en açık 
kanıtlarından birisi, Türkeş'in 28. Tümende saklanma 
sıdır. Sayısız insanın katillerinin ordu ve polis içindeki faşist elemanlarca kaçırılmalarıdır.Faşist MHP- 
nin kanlı yüzü öylesine açıktır ki, bunu 'örtmeye hiç 
kimsenin gücü yetmez, 


Türkiye Komünist Parti'si, tüm ilerici, demokratik görüşlü yurtsever insanları, terörün bu, ana 
34 kaynağına karşı, can güvenliği için birliğe çağırmış- 


tik. 

Halkımızın faşist teröre karşı tepkisi son dere 
ce büyüktür. Uluslararası, demokratik kamuoyu da,faşist MHP'nin terörüne karşı halkımızla dayanışma içine girmiştir, Halkımız,terör yuvası faşist Milliyetçi Hareket Parti'si ve yan örgütlerinin d. dağıtılması 
elebaşlarının yargılanması için ayağa kalkmış, komünistlerin öncülüğünde yığınsal eylemler yapmıştır. 


Cunta'nın bugün Türkeş ve Milliyetçi Hareket 
Parti'si yöneticilerini, silâh kaçakçılarının bir bölümünü tutuklaması işte bu önlenemiyecek boyutlara 
varan tepkinin sonucudur. 


Ancak, Cunta'cilar bununla gerçekte terörün kökünü kazımak amacı gütmüyorlar. Bunlar,bununla sağ 
dan gelen terörede karşıyız görünümüne gerçeklik kazandırmak ve buna dayanarak, ilerici, yurtsever güçlere karşı saldırılarını sürdürebilmek istiyorlar. 


Bunun en açık kanıtları nelerdir? 
Şunlardır değerli dinleyiciler, 


Birincisi, Cunta'cı generaller, Amerikan emperyalizmine, NATO'ya sımsıkı bağlıdırlar. Bilindiği gibi 
faşist MHP'yi halkımızın üzerine güçlerin başında Amerikan emperyalizmi ve NATO vardır. Bunlar MHP' 
yi vurucu yedek bir güç olarak kullanmışlardır. 


İkincisi, Milliyetçi Hareket Parti'sini palazlandiran, onu finanse eden işbirlikçi tekelci patronlardır. Sabancı'lardır, Koç'lardır, politik alanda onun koruy culuğunu üslenen Tercüman gibi gazetelerin tekelci patron çöpçüleridir. Cunta'cı generaller ise bugün açıkça her yaptıklarıyla bu çevrelerin tekelci patronların çıkarlarını gözeten bir politika izliyorlar, 


Üçüncüsü, ve daha açık olan bir kanıt, bugün Cunta'cı generallerin faşist Milliyetçi Hareket Parti'sine 
karşı onun terörüne karşı olan onbinlerce insanı zin- 35 


danlara atmaktadır. Terörle hiçbir bağı olmayan sendikacıları, Ahmet Yıldız gibi yurtsever parlamenterleri tutuklamalarıdır. Bu 'güçlere karşı baskı ve terörün arttırılması, işkencelerin yaygınlaşması, işkence ile adam öldürülmesidir. Faşist MHP'nin ırkçı İdeoloji ile saldırdığı ,toplu kırım hareketleri yürüttüğü Kürt halkına karşı Cunta'cı generallerin de ulusal 
baskı ve terörü arttırmaları, onların gerçek yüzünü 
gösteren bir diğer önemli noktadır, 


Bu durum şunu bir kez daha gösteriyor ki,tüm 
demokrasi güçlerinin direnişi, birliği güçlendikçe, yükseldikçe Cunta'cı generalleri geriletmek, onların politik manevralarını bozguna uğratmak olanaklıdır. Ordu 
içinde faşist teröre karşı olan yurtseverler, halkımızın, demokrasi güçlerinin direnişine omuz vermelidirler. Gözaltına alınan,terörle hiçbir bağı olmayan sendikacılar, işçi temsilcileri, ilerici yurtsever insan - 
lar Türkiye İşçi Parti'si, Türkiye Sosyalist İşçi Parti'si, Cumhuriyet Halk Parti'si, Milli Selâmet Partisi üyeleri, Kürt demokratları derhal serbest bırakılmalıdır. İşkencelere son verilmelidir. 


Türkiye Komünist Parti'si delegasyonu, Avrupa 
kapitalist ülkeleri komünist partilerinin Brüksel toplantısında basına bir duyuru dağıttı. 


Duyuruda aynen şöyle deniyor: 


Sayın basın üyeleri, üyesi bulunduğumuz Türkiye 
Komünist Parti'si 57 yıldır yasaktır. Avrupa'daki tek 
illegal komünist partisidir. Bu nedenle sizlerle yüz- . 


yüze görüşemiyoruz. Anlayışla karşılayacağınızı umârız, 


Türkiye'de bir darbe oldu. Darbeyi yapan, asker- : 
sel diktatörlük kuranların Sahların, Samozoların deneyimlerinden çok şey öğrendikleri görülüyor.Askersel 
birliklerin operasyonları üzerine Cunta'nın resmi açıklamaları dışında her ne şekilde olursa olsun yayın 
yapmak, haber vermek, yorum yapmak resmi emirneme ile yasaklandı. Politika, Demokrat gibi pekçok ilerici yayın zaten tümüyle yasaklanmış durumda. 


Cunta, kendini böylece tek enformasyon kaynağı 
haline getirmeye, kendisi için en elverişli şekilde yönlendireceği enformasyonlar altında uyguladığı yığınsa 
terörü gizlemeye çalışıyor. 


Cunta, iki yıl boyunca bilinçli şekilde tırmandırılan bir cinayet,terör zincirinin yeni halkası olarak 
geldi. Simdi üzerine basarak erki, vükseldiği 5000 terör kurbanını darbesine gerekçe olarak gösteriyor. 
Can güvenliği sağlamaya geldiğini ileri sürüyor. Cunta, kendisi resmen ilk haftalarda 300'ün üstünde insan 
öldürdüklerini kabul ediyor, Bu bile can güvenliği məsalının iç yüzünü açığa çıkartmaya yeter. Ama, bu 
gerçeğin ancak çok küçük bir bölümüdür. Cunta' nın 
tutuklayıp, sona dünya kamuoyunun tepkisini çekme - 
mek kaidesi ile tekrar saliverdiği yurtsever bir aydın, kaldığı tutukevinde çok sayıda kadın işçinin ol - 
duğunu, bunlara ağır işkence yapıldığını, yüzü - gözü 
kan içinde işçi kadınlarla konuştuğunu belirtiyor. 


Türkiye Barış Komitesi Bursa ili temsilcisi ve 
Maden-İş sendikasının hukuk görevlisi avukat Ahmet 
Hilmi Feyzioğlu bir hafta işkenceden sonra, Bursa 
Emniyet Müdürlüğünün 5. kattaki penceresinden atılarak öldürüldü, Aynı yerde iki ilericinin daha pence - 
reden atıldığı, bunlardan birinin öldüğü, diğerinin de 
komada olduğu biliniyor. Cunta, kapattığı grevlerini 
yasakladığı sendikaların tüm işyeri temsilcilerini,tes- 37 


lim olmaya çağırmış. Teslim olanları tutuklamıştır. 
Teslim olmayanlarınsa ailelerini, çocuklarını ihtiyar 
analarını rehine olarak tutukluyor. İşçi mahallelerin 
de operasyonlar düzenleniyor. İşçileri, aileleri,çocuklarıyla birlikte sürükleyip götürüyor. 


İstanbul ve Kocaeli'nde 10, 000, Çukurova ilinde 
10,000, Kürdistan bölgesinde 10. 000'i aşkın tutuklanmış 
kişinin olduğu giderek kesinlik kazandı. Tüm yurtölçüsünde tutuklananların toplam sayısı ise yüzbin. 


Tutuklular nerede ? Kendilerini ne bekliyor ? 
Hayattalar mı ?.Bilinmiyor. 


Sayın basın mensupları, gazeteciliğin meslek şe 
refi adına sizden şunları bekliyoruz. Terörü önlediğini, can güvenliğini getirdiğini söyleyen Cunta'ya tır 
tuklandığı kesinlenmiş 30 000 İstanbul'lu, Kocaeli! li, 
Çukurova'lı, Kürdistan'lı yurttaşımızın yaşayıp yaşa 
madığını sorun, Bunların nerede olduklarını sorun.Basınla görüştürülmelerini isteyin. Aileleriyle, avukatları ile görüşmelerini isteyin. Sayın basın üyeleri, iş 
kenceleri yerinden araştırın. Sistemleştiği ortaya çıkan, pencereden atarak adam öldürme olaylarını araştırın. 


Cunta'nın öldürdüğü insanların gerçek sayısı nedir ? Daha ne kadar kan dökülecek, Buna engel olun. 


İnsanlık adına bunu sizden istemek hakkımızdır. 


CUNTA HALKÇI AYDINLARI ALDATAMAZ! 


Sevgili dinleyiciler, günümüz koşullarında bir o- 
38 yunu boşa çıkarmak, kendini özel bir önemle dayatıyır. 


Halkla, aydınların arasına sokulmak istenilen kamayı 
kırmak. 


Cunta'nın CIA ve Pentagon eğilimli uzmanları, 
darbeden buyana bu doğrultuda bir plânı gerçekleştirmeye çabalıyorlar. Plânın ana hatları şöyle: Batıda 
ve kamuoyunda tanınmış ancak, kitle ile belirgin bağları olmayan aydınlara dokunulmuyor. Aydınlar, kitlelerle bağ kurmamak temel koşuluyla göreceli, geniş 
özgürlükler tanımacağı inandırılmak isteniyor, Buna 
karşılık işçiler, emekçiler yığınsal bir biçimde tutuklanıyor. İşçi ve emekçi kitlelerle köklü bağları olan 
aydınlar üzerinde en ağır baskılar yığınlaştırilıyor, 


Egemen güçlerin bu taktiği ne amaç güdüyor. 


Amaç çok yönlüdür değerli dinleyiciler. Herşeyden önce aydınları işçi sınıfının, emekçi kitlelerin sə 
vaşımından koparmak, onları kitlelerden yalıtlamak amaçlanıyor. Bir kez bu konuma yettikten sonra, halk 
düşmanı rejime beynini ve ruhunu teslim etmek pek 
zor olmayacaktır diye düşünülüyor.Sonra, geniş kitle 
lerde aydın düşmanlığı körüklenmek isteniyor. İnanılıyor ki , aydınlara dokunulmadığını gören kitleler,onlara düşmanlık duyacaktır. Aydına duyulan düşmanlığın, 
aydınlığa duyulan düşmanlığa dönüştürülmesi bu koşul 
larda güç olmayacaktır. Cunta başkanı Evren'in daha 
darbenin ilk gününde yaptığı radyo konuşmasında bu 
yönde kışkırtıcı biçimde durması bu açıdan çok anlamlıdır. 


Üçüncü olarakta, tanınmış aydınlara, kitlelerden! 
yalıtlamak koşuluyla dokunmamak, askersel diktatörlüğün dış dünyada yıldırımları üzerine çekmesini önlemek açısından da işine geliyor. Sorun bu kadar açıktır. İki tarafa, ama dahada çok aydınlara düşen 
görevler vardır, Halkımız aydınlığa, halktan yana aydınlara hiç bir zaman düşman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü aydın, aydınlanan halktır, 39 
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Aydınlara gelince..onları çetin ama onurlu bir sınav 

bekliyor. Ellerinde iki aydın tipi vardır. Kitlelerle köklü bağları nedeniyle günlerce en ağır işkencelere dayanan ve insan onuruna yaraşan bir yaşamı sonuna 

dek seçtiği için, polis merkezlerinin pencerelerinden 
atılarak, katledilen aydın tipi, Buna karşılık kendi bireysel sözde özgürlüğü pahasına beynini ve ruhunu bu 
aşağılık rejime teslim eden aydın tipi. İkilem bu kadar açıktır. Bazıları diyebilirler ki, bir üçüncü yolda vardır. Ne birinci yol ne de ikincisi benim için 

geçerlidir. Susup oturup fırtınanın geçmesini bekle - 

rim, Ancak, bu da bir çözüm yolu değil. Olsa, olsa 

ikinci tipin gizli biçimidir. Çünkü sağından sağından 

sorumlu olmadan nasıl aydın olunabilir. Daha da öte- 

si, bütün bir halkın geleceği üzerine en tehlikeli hesapların kurulduğu böylesi bir dönemde susup oturmak mümkünmü, Karanlık baskı günleri aydınlardan 

çok şey bekliyor. Dürüst bir aydın onurunu çiğnetme 
meli, Tek ölçüt kendini dayatır,Kitlelerle, kitlelerin 

savaşımıyla sıkı daha sıkı bağlar kurmak, Unutmamak 
gerekiyor. Halk düşmanı rejim ve insanın halkla giriştiği pazarlığı, aydınlara süngü zoruyla benimset - 
meye çalışıyor. Bugün buna evet diyenler, yarın çok 
daha köleleştirici çok daha ağırlaştırıcı zorlamalara- 
da evet demek zorunda kalacaklardır. Yanıt, ikircimsiz biçimde açık verilmek zorundadır. 


Halk düşmanı rejime hayır ! 


Halkın Kurtuluşu için savaşıma evet ! 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosu 
16 Ekim 1980 tarihli yayınından 


HABERLER: 


Türkiye'deki işkenceler dünya kamuoyunda yankılanıyor. 


Amerikancı, askersel Cunta'nın kanatları altında Türkiye'deki işkencelerin alabildiğine yoğunlaşması tüm Avrupa demokratik kamuoyunda geniş tepkilere yol açtığı gibi, batı burjuva basınını bile harekete geçirdi. 


İngiliz Finantıal Times gazetesinde, Türkiye- 
de ki işkenceler konusunda yer alan bir yazıda; 


“Cunta'nın işbaşına geldiğinden buyana, işkencelerde üç kişinin ölmesi, işkencelerin sürüp gittiğinin 
bir göstergesi olarak niteleniyor ve bu askersel Cunta için ciddi bir suçlamadır" deniyor. 


Yazıda, Avrupa Konseyi Parlamentosu ansamble- 
sinin Türkiye'de yeni rejim insan haklarına saygı 
duymazsa, üyeliği askıya alınacaktır kararı hatırlatilyor, 


Finantıal Times gazetesi, biri Ankara'da, ikisi 
Bursa'da, üç kişinin işkenceler sonucu öldüğünü ve 
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün beşinci katından atılan 
Maden-İş Sendikası avukatı Ahmet Hilmi Feyzioğlu- 
nun cesedi üzerinde işkence izlerinin saptandığını bildiriyor. 


Merkezi Londra'da bulunan, uluslararası af ör- 


gütününde bu konuda Cunta'nın başı Evren'e bir mek- 


tup gönderdiğini de bildiren Finantıal Times gazetesi, 
bu mektupla birlikte işkence belgelerinin de Evren'e 
gönderildiğini belirtiyor. 


Uluslararası af örgütü, Evren'e gönderdiği mek- 
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,tupta, Türkiye'de tutuklulara işkence yapıldığının kanıtlandığını ve belgelerin ellerinde olduğunu bildirmiş 
ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayarak 
işkencelerin durdurulmasını istemiştir. 


Sevgili dinleyiciler, şimdi bu konuda kısa bir 
yorum dinliyorsunuz. 


CUNTA KANLI İZLER BIRAKIYOR 


Dünya kamuoyuna güler yüzle tanıtılmak istenen 
Türkiye'deki Amerikancı askersel Cunta'nın maskesi 
bir ay gibi kısa bir zaman içinde düşüverdi. 


Öylesine ki, emperyalist burjuva basını bile, önceki yazdıklarıyla taban tabana zıt şeyler yazmak zorunda kaldı. 


İngiliz Fınantıal Times gazetesinin işkenceleri 
konu edinen yazısında "bu askersel Cunta için ciddi 
bir suçlamadır" demesi bile, kendi demokratik kamuoylarında, Türkiye'deki Cunta'ya karşı gelişen tepkinin bir sonucudur. Bu tepki, uluslarararası af örgütüne de yansımış ve bu örgüt Avrupa demokratik 
kamuoyunun baskısı sonucu elindeki işkence belgelerini Cunta'nın başı Evren'e göndermiş ve işkencelerin durdurulmasını istemiştir. 


Ülkemizde, Amerikancı, NATO'cu askersel mta'nın kanatları altında korkunç bir barbarlık süregitmektedir. 


Bir ay içinde, tutuklananların sayısı 50 000'e ulaşmıştır. Emniyet müdürlükleri işkencehaneler haline getirilmiştir.İşçi kadınlar, ilerici gençler, işçi önderleri,işçi sınıfından yana aydınlar en ağır işkencelerden geçirilmektedir. 


İşkencelerde ölenlerin sayısı, gazetelere yansın 
yanların üstündedir. Doğu'da Kürt köylerine baskınlar 
yapılmakta, köylüler sıra dayağından geçirilmekte, kadınlara hakaret edilmekte, en aşağılık tehditler yapılmaktadır, 


Amerikancı Cunta, CIA yöntemleriyle Kürt halkini kişkirtmak ve bu yolla alabildiğine ezme plânları içindedir. 


Doğu'da birbiri ardınca askersel manevralarla, 
Kürt halkı yıldırılmak isteniyor. Çatışmada öldü yada 
dur emrine uymadı diyerek birçok ilerici, devrimci 
insan Cunta'nın tuzaklarında öldürülüyor. 


Cunta'nın bu yaptıklarının tek bir adı vardır. 
CANAVARLIK ! 


Bu canavarlığı , yapılan işkenceleri her yerde wçıklamak, yaymak Cunta'cıların iğrenç yüzünü hem 
halkımıza hem de dünya demokratik kamuoyuna göstermekte devam edeceğiz. 


Amerikancı Cunta'nın,halk düşmanı, işçi düşmanı 
yurtsever demokrat insanların düşmanı yüzünü her 
yerde açıklayacağız. 


Cunta'nın maskesi yırtılmış,kanlı yüzü görünmüş 
tür. Maden-İş'in yiğit avukatı, işçi sınıfının neferi 
Ahmet Hilmi Feyzioğlu'nun işkencelerle öldürülmesi, 
“ Paşabahçe'de işçi temsilcisi olan babasının yerine,re- 


hin olarak alınan iki aylık bebeğinin zindanlarda has- 


talanıp ölmesi, Ankara'da iki yurtseverin işkencelerle öldürülmesi, bir ay içinde 400'e yakın kişinin çatışma adı altında öldürülmesi..bütün bunlar, değerli dinleyiciler Cunta'nın canavarlığını tüm dünya kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. 


İstanbul emniyetinde, yüzü gözü kan içinde işkencelerden geçmiş BANK-SEN'li bir emekçi kadının-hiçbirşey söylemiyeceğim- diyen yiğit sesi, Cunta' nın 
canavarlığının emekçi halkımızı, işçileri, devrimci de- 


“mokrat, yurtsever kişileri yıldıramıyacağının en bü- 


yük kanıtıdır. 
İşkenceler halkımızı yıldıramıyacak ! 


Ama Cunta, işlediği cinayetlerin, işkencelerin 
cezasını çekmekten yakasını kurtaramıyacak, işkencelerin hesabı işkencecilerden mutlaka sorulacaktır. 


Orgeneral Evren, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Cunta'nın anayasa düşmanlığını yineledi, idamların 
süreceğini bildirdi. 

Amerikancı, NATO'cu Cunta'nın başı orgeneral 
Evren, Salı günü Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. 


Evren, konuşmasının ilk bölümünde, anayasal düzeni ortadan kaldıran ve işçi sınıfına karşı genel sak 
dırıyı sürdüren 12 Eylül askersel hükümet devirmesini haklı göstermeye yeltendi.12 Eylül harekâtı kararı 
nı, milletin kararı olduğu yalanını söyledi, Evren, askersel Cunta'nın 1961 anayasasında demokratik hak ve 
özgürlüklerle ilgili her türlü kapıyı kapatacaklarını ve 
öyle ayrılacaklarını söyledi. 


Cunta'nın başı Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 
"bazı çevreler bizim için faşist generaller ve işçi 
düşmanı Cunta diyen sağda solda bildiri dağıtıyorlar" 
diye, resmi bir itirafta bulundu. 


Bilindiği gibi, Türkiye işçi sınfı,tüm demokrasi 
güçleri çeşitli direniş biçimleriyle Amerikancı,NATO. 
cu Cunta'ya karşı çıkıyorlar. İşçi sınıfı, demokrasi 
güçleri ülkemizde devlet eliyle yürütülen kanlı teröre 


'işkencelere, Cunta'nın işlediği politik cinayetlere kar- 


şı birleşiyor, tutuklu bulunan binlerce işçi militanının 
sendikacı, demokrat, devrimci, yurtseverin derhal ser, 
best bırakılmalarını istiyorlar. 


Yurtseverlerle maddesel ve moral dayanışmavı 
güçlendiriyorlar. 


Askersel Cunta ve hükümeti sendikalar yasas.ı- 
da gerici değişiklikler yapma hazırlığı içinde bulunuyor. 


Gelen son haberlere göre, işbirlikçi tekelci sermaye çevreleriyle Türk-İş'in başındaki sarı sendika 
liderleriyle sıkı bir işbirliği içinde Cunta. İşçi haklarını yoğunlaştırıyor. 274 ve 275 sayılı yasalarla, iş 
kanunu ve diğer yasalarda yapılmak istenen anti- demokratik değişiklikler sert tepkilerle karşılanıyor. 


Sendikalar yasasında yapılmak istenen,gerici hükümeti sendikaları, güdümlü tek konfederasyon çatısı 
altında birleştirmek, işçilerin grevde geçen günlerinin 
ücretini ödememek, işçi sınıfının grev haklarını tümüvle ortadan kaldırmak, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığına darbe indirmek, DİSK'i ve ona bağlı sendikaları ortadan kaldırmak amacı güdülüyor, 


İşçi sınıfımız, DİSK'e , Türk-İş'e bağlı ilerici ærdikalar, askersel Cunta'nın ve tekelci ortaklarının bu 
saldırısına gereken yanıtı vermek ve kazanılmış ekonomik, demokratik haklarını sonuna kadar savunmak 
kararlılığındadır. 


Cunta hükümeti,tekelci işbirlikçi sermayenin isteklerini yerine getirmeğe devam ediyor. 


Basında da bildirildiği gibi, Demirel hükümeti zamanında hazırlanan ve işçi sınıfının yasal hakkı olan 
kıdem tazminatına tavan getiren işçi ve emekçi düşmanı yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar yoğunlaştırılı 
yor. 


Bütün yurtta uygulanan sıkıyönetimi, işçi sınıfına 
karşı saldırısını sürdürdüğü bugün kü koşullarda MES 
patronları ve diğer büyük sermaye çevrelerinin Cunta hükümetince 5 Milyar liralık kıdem tazminatı fonu 45 


“kurulması girişimlerini olumlu karşılıyorlar. 


Bildirildiğine göre, tekelci işbirlikçi Sermaye 
çevreleri 5 Milyar liralık devlet desteğinin Sosyal 
Sigortalar Kurumu'ndan KİT'lerden sağlanmasını, kendilerinin kıdem tazminatı ödeme payının en düşük bir 
düzeye indirilmesini istemektedirler. 


Sıkıyönetim baskısı altında,tüm ülkede sömürüyü 
yoğunlaştıran ve işçinin sırtından kazandığı milyarlarına yeni milyarlar katan Türkiye İşveren Konfederasyonu TİSK'in yöneticileri Narinler toplu işçi çıkarmalarında kıdem tazminatının kaldırılmasını istiyorlar, 


TİSK başkanı Narin, Cunta'nın uzantısı Ulusu hükümetince hazırlanmış bulunan kıdem tazminatı fonu 
tasarısının kendi istekleri doğrultusunda hazırlandığını,işçilere sadece yaşlılık, maluliyet ve ölüm hallerin- 
de kıdem tazminatı ödemesi yapılmasını,diğer haller- 
deki kıdem tazminatının kaldırılmasını istediklerini 
basında açıklamış bulunuyor. 


Türkiye işçi sınıfı, kazanılmış haklarının elinden alınmasına karşı sonuna dek savaşacaktır. 


Askersel Cunta ve hükümetinin emriyle, anti- 
emperyalist, demokratik, yurtsever kişiler yargılanıyor. 


Ülkemizde, devlet eliyle, sıkıyönetim eliyle sürdürülen baskı operasyonları ve yığınsal tutuklamaların 
yanı sıra, faşist maddelerden yargılamalar da devam 
ediyor. 


Terörün sivri ucu, işçi sınıfına yöneltiliyor Türkiye İşçi Parti'si genel başkanı Behice Boran'ın faşist 141. Maddeden yargılandığı ve ilerici demokratik 
kamuoyunun bu yasadışı yargılamaya karşı geniş tepki duyduğu bildiriliyor. 


Gelen son haberlere göre, askersel Cunta' nın 


ülkemizdeki tüm demokratik kurumları ortadan kaldırılmasına karşı çıktığı, askeri yönetimi uyardığı bilinen Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'le birlikte 
altı belediye başkan yardımcısı da aynı faşist madde 
den yargılanmak isteniyor. 


Bilindiği gibi, Ali Dinçer ve arkadaşları askersel devirmenin ilk günlerinde tutuklanarak, önce Edre 
mit garnizonu cezaevine, daha sonra da İzmir Buca 
cezaevlerine gönderilmişlerdi. 


Öte yandan, Milli Selamet Tartisi yöneticilerinden Şevket Kozan ile, Erdal'ın da 163,maddeden yargılanacakları bildiriliyor. 


Türkiye demokrasi, ulusal bağımsızlık güçleri ve 
bariş güçleri ve kişileri, Türkiye İşçi Parti'si genel 
başkanı Behice Boran başta olmak üzere, askersel 
Cunta'nın tekelci, işbirlikçi sermaye çevrelerinin hışmına, saldırısına uğrayan işçi militanlarının, Cumhuriyet Halk Parti'li, Türkiye İşçi Parti'li, Türkiye Sosyalist İşçi Parti'li, Milli Selamet Parti'lilerin, tüm ile 
rici demokrat, anti-emperyalist kişilerin serbest bırakılmalarını istemektedir. 
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BİZİM RADYO Yayınından 
16 Ekim 1980 


YORUM: 


Uçak kaçırma olayı, doğrudan doğruya MSP' ye 
karşı girişilmiş çift yönlü bir provakasyondur. 


Uçak kaçırma olayına hangi yönden bakılırsa,ba 
kılsın bunun bir provakasyon olduğu açık bir biçimde 
görülüyor. 


Nitekim, Erbakan'ın ve diğer MSP yöneticilerinin 
tutuklanması, bu provakasyonun sonuç verdiğini gösteriyor. 


Bu uçak kaçırma olayıyla aynı zamanda, Ankara 2 Numaralı askeri mahkemesi savcısının Erbakan 
ve diğer MSP yöneticilerinin tutuklanması için hare - 
kete geçirilmiş olması ve tutuklanmaları uçak kaçırma olayının Milli Selâmet Parti'sine yönelik yeni bir 
provakasyonu olduğunu gözler önüne seriyor. 


Şunlar bir rastlantımıdır ? 


, MSP'ye bağlı şeriatçı olduğu söylenen 4 kişinin 
uçak kaçırması aynı zamanda Ankara 2 Numaralı askeri mahkemesi savcısının MSP yöneticilerinin tutuklanması için harekete geçirilmesi, üstelik uçağın Diyarbakır' a indirilmesi ve tam da o sırada Cunta'nın 
başı Evren'in Diyarbakır'da bulunması. 


Hayır bunlar rastlantı değildir. Bu düpedüz plânlı bir provakasyondur. Bu provakasyon, CIA ajanların 
ca hazırlanmıştır. 


Federal Almanya'nın Münih kenti, CIA'nın batı 
Avrupa'daki merkezidir. Burada CIA, doğrudan doğruya faşistlerin, şeriatçı denilen karşı devrim çete- 

& lerini örgütlüyor. 


İşte CIA şimdi kullandığı bu adamları, Cunta'cı 
generallerin laiklik perdesi arkasında dindar yurtseverleri sindirmek için giriştikleri operasyonların hizmetine vermiştir. 


MSP"'liler,tüm dindar yurtseverler bu provakasyondan önemli dersler çıkartmalıdırlar. 


Çıkarılacak derslerin başında şu geliyor. 


Amerikan emperyalizmi, Afganistan olaylarında 
görüldüğü gibi, dinci çevreleri bölgede anti-sovyetizm 
anti-komünizm kampanyalarında kullanıyor, Sonra, İçerde ise onları Cunta'cı generallerin ayakları önünde boyun eğdirmeye yelteniyor. 


Amerikan, İngiliz, Batı Alman emperyalist basını- 
nın sürekli olarak Cunta'cı generallere, komünistlerle 
birlikte MSP'yi de boy hedefi olarak göstermesi bu 
nun en açık kanıtıdır. 


Uçak kaçırma olayının MSP'ye bulaştırılmak istenmesi de, bunun inkâr edilemez yeni bir göstergesi olmuştur. 


Herhalde şu,hiç kimsenin belleğinden silinmemiştir. 

Amerikancı, Cunta'cı generaller darbeye girişme- 
den iki gün önce, Konya'da Milli Selamet Parti'sinin 
düzenlediği Kudüs mitinginde de emperyalizme bağlı 
doğrudan CIA'nın ajanlığını yapan kesimler provakasyona giriştiler. 


İsrail siyonizmine, Amerikan emperyalizmine karşı yapılan bu gösteriyi CIA ajanları lâikliğe karşı bir 
gösteri biçimine dönüştürmeye çalıştılar, Arkasından, 
Cunta'cı generaller, bu provakasyonu da bahane ederek Milli Selamet Parti'sine karşı saldırıya geçtiler, 


Hürriyet, Milliyet, Tercüman gibi tekelci basının 
gazeteleri darbeden kısa bir süre önce MSP'ye karşı 49 


'yoğun bir kampanya başlattılar. Bütün bunlar, Amerikancı, işbirlikçi çevrelerin Milli Selamet Parti'sinde gelişen anti-emperyalist eğilimin dindar yurtseverleri sindirmek için nasıl plânlı bir saldırıya geçtiklerini gösteriyor. 3 


Şu alçaklığa bakın ki; bu tekelci çevreler,faşist 
Milliyetçi Hareket Parti'si örgütleri, ülkeyi kan gölüne çevirdiği halde ona karşı birtek söz bile etmedi - 
ler. 

Tam tersi, faşist terörün karşısına çıkan şu yada bu ölçüde emperyalist bağımlılığın karşısına dikilen kim varsa onlara bu arada Milli Selamet Partililere karşı da sinsi, ikiyüzlü yoğun bir kampanya yürüttüler, 


Şimdi, MSP genel başkanı Erbakan işte böylesi- 
ne emperyalist bir komplonun uygulanmasını sürdürmek için tutuklandı. 


Tüm halkımızı, dini inançlarını emperyalistlere 
ve onların işbirlikçilerine kullandırmak istemiyen tüm 
yurttaşları, dindar yurtseverleri, MSP'lileri bu emperyalist komploya, bu emperyalist komplonun uygu - 
layıcısı Amerikancı Cunta'cı generallere karşı birliğe 


Içağırıyoruz. 


DIS HABERLER: 


İran -Irak çatışması sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran-Irak savaşı konusunu yeniden ele alıyor. İran ile Irak arasındaki savaşın hütün şiddetiyle devam ettiği bildiriliyor. Yapılan açıklamaya göre İran topraklarına dalan Irak birlikleri, 
İran'ın Abadan, Bet-hul ve Avfas kentlerini yoğun bir 
biçimde yeniden bombalamışlardır. Bombardımanlar 
çok sayıda can kaybına , sanayi işletmelerinin yıkımına neden olmuştur. 


İran hava kuvvetlerine bağlı uçakların da,Irakın 
başkenti Bağdat'ı bombaladıkları, bombardımanların 
özellikle başkentin güneyindeki sanayi işletmelerine 
yöneltilmiş olduğu bildiriliyor, Ayrıca İran ordu komutanlığının yaptığı bir açıklama da, Irak'ın son sal 
dırılarında 1l uçağını yitirdiği ileri sürülüyor. İran 
devlet başkanı Beni-Sadr' da bir konuşmasında, İran 
topraklarını işgal eden Irak birliklerinin, işgal ettikleri topraklardan çekilinceye kadar, ateş-kesin söz 
konusu olamayacağını vurguladı. 


İran Tudeh Partisi ile Irak Komünist Parti'sitn 
İtalya'daki temsilcileri, Irak-İran savaşı konusundaki 
ortak tutumlarını bildiren bir açıklama yaptılar, Bu 
bildiride şu görüşlere yer veriliyor: 


İran'a ve İran devrimine yönelik bu savaşı Irak 
halkı değil, yayılmacı amaçları olan ve Basra körlezindeki, devrik şahın jandarmalık görevini üstlenme- 
yi hedefleyen Irak'taki vaadçı yönetim ve onun başı 
Saddam Hüseyin kundaklıyor. Saddam Hüseyin İran 
devriminin utkuya ulaşmasının ilk günlerinden beri 
böylesi bir saldırıyı planlıyordu. Bu amaçla Irak'ta 
bütün ilerici ve devrimci güçlere, özellikle de Irak 
Komünist Parti'sine yönelik iç baskı politikasını yogunlaştırmaya başladı. İşi, geçtiğimiz yıl komünist - 
lere ve devrimcilere, askersel saldırıda bulunmaya 
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kadar vardı. Bu baskı politikasını Irak Kürt'leri de 


“mahkum ettiler, Saddam Hüseyin'in onlara da cevabı 


silahla saldırmak oldu. Bu saldırı bugün de sürmektedir, 


Daha sonra bildiride, Irak'ın İran'a saldırması 
Arap halkıyla İran halkı arasında bölünmeler yarat - 
mayı amaçlayan bir girişim olarak tanımlanıyor ve 
şöyle devam ediliyor. 


İran devrimi anti-emperyalist nitelik taşıdığı için emperyalizmin, özellikle de ABD' emperyalizminin çıkarlarına büyük ölçüde zarar verdi,İşte bu ne 
denledir ki Irak'ın İran'a karşı yürüttüğü bu savaş, 
Amerika emperyalizmine, gerici planlarını yürürlüğe 
koyma olanağını veriyor. ABD'nin bağlaşıklarına, Basra körfezindeki çıkarlarını korumak için,bir ordu kurma önerisinde bulunması bunu kanıtlamaktadır, Ortak 


.belge şöyle sona eriyor:Irak'ın saldırısı demokrasi i- 


çin savaşım veren bütün Basra körfezi ve Orta-Doğu 
halklarına yönelik bir saldırıdır. Emperyalizme plânlarını gerçekleştirmesi için yardım etmektedir. 


TKP'nin Sesi gerçegin sesidir! 


TKP'nin Sesi sizin sesinizdir!. 

Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosu Yayınlarını 
Pazartesi-Cumartesi günleri arasında Orta Avrupa Saatiyle: 5'te, 6'da, 7'de, 9'da, ll'de, 15'de ve 17'de 
31.5 metre 9585 kHz üzerinden, saat: 19'da, 21'de ve 
23'te 48.4 metre, 6200 kHz üzerinden, ayrıca Pazar 
günü yayınlarını da saat: 7'de, 8'de, 9'da, 13'de, 
14'de, 15'de 31,3 metre 9585 kHz üzerinden ve saat 
19'da, 20'de ve 21'de dinleyebilirsiniz. 


YURTTAŞ, bu yayınları dinle! 


